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          HERFST ! 
 

Dit kerkblad wordt twee weken na verschijnen van deze papieren versie als geanonimiseerde versie 

gepubliceerd op onze website www.pgderegenboog.nl. Ieder die met naam en achternaam in dit 

kerkblad genoemd staat heeft zonder nadere aankondiging tot twee weken na verschijnen van ieder 

papieren kerkbladnummer de gelegenheid om bezwaar tegen de vermelding van zijn/haar naam in de 
publicatie op de website te melden via de kerkbladmailbox (kerkblad@pgderegenboog.nl) en wordt 

daarna zonder tegenbericht geacht daartegen geen bezwaar te hebben. 
 

De redactie  
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BIJ DIT NUMMER 
 

Samen verder, een nieuw begin 
Wat hebben we een mooi startweekend gehad! Daarop mogen we met mooie herinneringen 
terugkijken. Dat doen we ook in dit nummer. Samen gaan we verder, Katlijk/Mildam en  
Oude-/Nieuwehorne als Protestantse Gemeente De Tjongervallei, schouder aan schouder, 
een toekomst vol van hoop tegemoet, zoals we uit volle borst gezongen hebben als slot van 
de startdienst. 
  

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
samen te strijden in woord en in werk, 
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Vol van uw liefde, genade en kracht 
als een lamp die nog schijnt in de nacht. 
 

Bij een nieuw begin hoort ook een nieuw voorblad van het kerkblad, ontworpen door  
Maaike Hoekstra-Dijkstra, die ook het nieuwe logo heeft ontworpen.  
En we zullen doorgaan, dat hebben we meegekregen in de dienst van de Regionale 
Kerkendag op 8 oktober jl., alweer met een prachtig slotlied dat u kunt nalezen op blz. 25. 
 
Herfst 
De vakanties zijn weer achter de rug, de zomer is weer voorbij. Qua weer hebben we een 
fantastische zomer gehad en nu ervaren we de rust van de dalende herfstnacht. Voorbij is 
de zomer met het vogelgezang en de bloemengeur. Voorbij die drukke, drukke zomer van 
leven en beweging in de natuur. Het is herfst, al zijn de temperaturen nog hoger dan we 
gewend waren in deze tijd van het jaar. De bloemen zijn weldra uitgebloeid en de vogels 
zwijgen. Ook de duizenden insecten gonzen niet meer. De natuur gaat rusten.  
 

Herfst gaat over méér dan de overgang naar de winter, het maakt ons opnieuw bewust van 
Gods schepping, de seizoenen, dat we mogen meebewegen met de temperaratuur, de wind, 
de natheid en de kaalheid, het donker ‘s morgens vroeg. Dat we een muts hebben om op te 
zetten en een sjaal hebben om om te doen. Een kaars kunnen aansteken.  
 

Nu de koudere maanden er toch echt weer aan zitten te komen, denken wij aan nog maar 
één ding: ons opkrullen op de bank met een kop thee en een goed boek. 
 

Ons woord 'herfst' is verwant met het Engelse 'harvest', wat oogst 
betekent. Jezus vertelt herhaaldelijk verhalen waarin de oogst 
voorkomt. Lees het maar na in dat goede boek.  
 

Aan oogsten gaat een handeling vooraf, namelijk die van het zaaien... 
 

Zaai een gedachte en oogst een daad 
Zaai een daad en oogst een gewoonte 
Zaai een gewoonte en oogst een karakter 

 

In dit nummer vindt u weer veel wetenswaardigheden, enkele gedichten, uitnodigingen en de 
vooraankondiging van de gemeenteavond op 16 november, waarvoor uw inbreng wordt 
gevraagd vóór 8 november (zie blz. 20). Veel leesplezier. 

Namens de redactie, 
Margreet de Boer 

Agenda: 
Maandag om de 2 weken 20.00 uur GemeenteGroeiGroep (data komen op de nieuwsbrief) 
Zondag 5 november  13.30 uur  Zingen voor Vrede (blz. 26) 

Dinsdag 14 november  19.30 uur Vorming en Toerusting – Afscheid nemen (blz. 27) 

Donderdag 16 november 20.00 uur Gemeenteavond (blz. 20) 
Vrijdag 17 november  20.00 uur Jubileumconcert Anton van der Meulen (blz. 25) 



Herfstnummer                           2023 nr. 7 
4 
 
 

KERKDIENSTEN  
 

 

Onderstaand rooster is onder voorbehoud;  

voor actuele informatie kijkt u op de nieuwsbrieven. 

 

 

 

Zondag OH 22 okt.  Ds. P.W. Hulshof Organist: Anton v.d. Meulen 

 9.30 uur Koster: Ate Westra Collecte: 1. Diaconaal quotum 

    2. Kerk 

     
Zondag NH 29 okt. Ds. E. v.d. Sluis Organist: Geartsje Nolles 

 9.30 uur Koster: Jappie de Groot Collecte: 1. Zending 

    2. Kerk 

     
Woensdag Jubbega 1 nov. Ds. P.W. Hulshof Organist: Lenie Drint 

Dankdag 19.30 uur Koster: Siete Hes Collecte: Kerk in Actie: 
 

   Werelddiaconaat (Rwanda) 

     
Zondag OH 5 nov.  Ds. D. Hasper Organist: Geartsje Nolles 

Oogstdienst 9.30 uur Koster: Ane Visser Collecte: 1. Flying doctors 

    2. Kerk 

     
Zondag OH 12 nov. Ds. P.W. Hulshof Organist: Jelger Goudberg 

 9.30 uur Koster: Johan Hofman Collecte: 1. Alg.diaconale doeleinden 

    2. Kerk 

     
Zondag NH 19 nov. Ds. D. Hasper Organist: Anton v.d. Meulen 

 9.30 uur Koster: Ate Westra Collecte: 1. Stichting Happy Holiday 

    2. Kerk 
 

    
Zondag Katlijk 26 nov. Ds. D. Hasper Organist: Henk v.d. Bij 

Laatste zondag  9.30 uur Kosters:  Collecte: 1. Heifer 

kerkelijk jaar  Folkert Sterkenburgh  2. Kerk 

  Jan Uiterwijk   
 

Iedere zondag is er na de dienst koffiedrinken om elkaar te ontmoeten en na te praten. 
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KERKDIENSTEN BUURGEMEENTE JSH 
 
 
 

                                      

                    
 
  
  
 
 
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag 
   

Zondag 15 okt. 

Jubbega 

9.30 uur Heilig Avondmaal Ds. P.W. Hulshof 

Zondag 22 okt. 

Jubbega 

9.30 uur Dienst in Jubbega Ds. D. Wams 

Zondag 29 okt. 
Jubbega 

9.30 uur Ziekenzondag Ds. P.W. Hulshof 

Woensdag 1 nov. 

Jubbega 

19.30 uur Dankdag 

Gezamenlijke dienst 

Ds. P.W. Hulshof 

Zondag 5 nov. 9.30 uur  Commissie 

Nieuwe Diensten 

Zondag 12 nov. 
Jubbega 

9.30 uur Dienst in Jubbega Ds. D. Hasper 

Zondag 19 nov. 

Skuorregea 

9.30 uur Fryske Tsjinst Ds. J.H. v.d. Mark 

Zondag 26 nov. 

Jubbega 

9.30 uur Gedachteniszondag Ds. P.W. Hulshof 

 
 

Al schokt de aarde 
 

Gezegend zijt Gij, Heer der kerk, 
Gij fundament dat hecht en sterk 
de stroom der tijden kunt trotseren; 
Al gaan de eeuwen af en aan, 
al schokt de aarde – Gij blijft staan, 
Uw Woord zal weer en wind bezweren – 
Al is de kerk niet puur van goud, 
zij is op U, de rots, gebouwd. 

Vergeef ons, Heer, wij bouwen slecht: 
het schip is scheef, het koor niet recht, 
hoe kan de Geest uw zaad hier zaaien? 
De toren wijst uw tijd niet aan, 
met elke wind draait onze haan –  
Wij willen allen koning kraaien! 
Dit huis bezwijkt zodra het stormt, 
tenzij Gij zelf ons wéér hervormt. 

Gezegend zijt Gij, Heer der kerk, 
Uw tempel is geen mensenwerk, 
ons venster vangt het licht van Pasen. 
Breng rondom uw verrijzenis  
bijeen wat nu gescheiden is, 
dan zal de wereld zich verbazen 
wanneer zij op dit fundament 
een toonbeeld van uw trouw herkent. 

 

Uit: ‘Licht dat leven doet’ 
Door: André F. Troost 



Herfstnummer                           2023 nr. 7 
6 
 
 

MEDITATIE 
 

 
Weet je, dat de Vader je kent? 

Weet je, dat je van waarde bent? 

Weet je, dat je een parel bent? 

Een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand. 

 
 
Zaterdag 7 oktober was het zo ver. De muziekmiddag van de KMVH-Friesland.   
KMVH staat voor Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap (beperking).  
Veel mensen waren gekomen naar het kerkgebouw De Arke in Drachten. 
Mensen “zonder” en mensen met een beperking. Allemaal unieke en heel bijzondere 
mensen. De één liep ondanks zijn leeftijd nog met een grote knuffel en de ander kwam in de 
rolstoel.  
 
Weet je wat mij opviel, toen zij binnenkwamen? Ze straalden. Ze hadden er zin in. 
Dat was die middag zeker te merken. Ze zongen, ze klapten en ze dansten mee.  
Het was echt een feest. 
Toen het lied “Lichtstad met uw paar’len poorten” werd aangekondigd, was er een die zijn 
enthousiasme niet meer voor zich kon houden. “Yes”, schreeuwde hij, “dat is mijn 
lievelingslied”. 
 
Zulke mensen noemen wij mensen met een beperking. 
Maar wat kunnen wij veel leren van deze mensen. Van hun blijdschap, hun openheid en hun 
spontaniteit. 
 
Die middag traden er verschillende muziekgroepen op. 
Een paar keer werd het bovenstaande lied gezongen. Het lied over de parel. 
U had ze moeten horen. Zo overtuigend. 
U had ze moeten zien. Zo enthousiast en met de gebaren erbij. Er werd gewezen naar een 
(onzichtbare) parel in de hand. 
 
Op zo’n moment krijgt zo’n lied veel meer betekenis. Het raakte mij diep.  
Wat mij helemaal raakte, was een meisje die na afloop aan mij vroeg: “Weet u wat ik het 
mooiste liedje vond? Dat lied over de parel. Ik weet dat ik van waarde ben.” 
 
Daar word je toch blij van?  
 
En weer kan ik schrijven:  
U had ze moeten horen: Zo overtuigend.  
U had ze moeten zien: Zo enthousiast. 
 
Op zo’n moment denk ik ook:  
Wie is er nou eigenlijk beperkt?  
Begrijp je wat ik bedoel? 
 

 
Piet Hulshof 
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VAN DE KERKENRAAD 
 
Het is alweer even geleden dat we onze eerste vergadering als kerkenraad gehad hebben in 
het seizoen 2023-2024. Dit was tevens officieus de laatste vergadering van de Protestantse 
Gemeente de Regenboog. Officieel natuurlijk pas als we bij de notaris langs geweest zijn 
voor ons samengaan met Mildam en Katlijk. Daarover straks meer. 
 
In september hebben we het gehad over het aankomende, reeds genomen, afscheid van de 
Tsjongertsjerke van Mildam en het startweekeinde van PG De Tjongervallei. 
Besproken werd dat een aantal ambtsdragers van Katlijk/Mildam vanaf dat weekeinde hun 
ambt neerleggen. Omdat een Startdienst al druk genoeg is, werd besloten op een ander 
moment deze mensen te bedanken voor hun inzet en toewijding. Dat heeft inmiddels 
plaatsgevonden in de eerste dienst die daarna gehouden werd in Katlijk, d.d. 15 oktober jl.. 
Met de nieuwe naam van onze gezamenlijke gemeente moeten we ook een vestigingsnaam 
vermelden. De meerderheid is voor “Oude- Nieuwehorne, Katlijk, Mildam, e.o.” 
Ook wordt een besluit genomen over de offerte van het liturgisch centrum van de kerkzaal in 
Oudehorne. 
 
De scriba houdt een ‘rooster van af- en aantreden’ bij van de ambtsdragers. 
Als kerkenraad (en gemeente) willen we het vinden van nieuwe ambtsdragers op een andere 
manier inrichten, zodat ambtsdragers die hun ambt neerleggen niet het gevoel krijgen dat zij 
hun eigen vervanger moeten vinden. Eigenlijk staat de ‘nieuwe’ manier ook al in onze 
huidige plaatselijke regeling, maar is die wijze met de tijd verwaterd. Iets voor op de eerst 
volgende gemeenteavond. 
 
Over die plaatselijke regeling gesproken… 
Voordat we officieel als PG de Tjongervallei de boeken in mogen, moeten we met z’n allen 
nagedacht en besloten hebben over de nieuwe plaatselijke regeling. De kerkenraad heeft 
aan de fusiecommissie c.q. commissie ‘samengaan’ gevraagd om een eerste concept op te 
stellen, die zij u dan op de gemeenteavond ter discussie kan voorleggen met hopelijk uw 
goedkeuring daaropvolgend (de landelijke PKN gebruikt de term fusiecommissie niet meer; 
die is nu vervangen door commissie ‘samengaan’). 
 
Dan die gemeenteavond. Ik heb voor dit seizoen nogal wat vergaderingen minder gepland 
dan afgelopen seizoen. Op zich niet gek bedacht, minder vergaderen betekent meer tijd voor 
dingen die ertoe doen, maar ik ben iets te enthousiast geweest. 
In de eerste vergadering van het seizoen, in september, hadden wij de gemeenteavond 
moeten voorbereiden voor in oktober, maar dit was te ambitieus; bij de rondvraag werd ik 
erop gewezen dat het dan op de agenda had gemoeten… dus: aankondiging voor de 
gemeenteavond krijgt u zo spoedig mogelijk via de nieuwsbrief en een ouderling van dienst. 
Inmiddels is die datum bekend, 16 november (zie blz. 20). 
 
Praktisch is ons beoogde vergaderrooster voor dit seizoen: 
– 1e woensdag van de oneven maanden moderamen vergaderingen; 
– 2e woensdag van de oneven maanden kerkenraad vergadering; 
– gemeenteavond op 16 november; 
– gemeenteavond in juni 2024 
 
Het eerstvolgende moderamen is dus op 1 november en de volgende reguliere 
kerkenraadvergadering is dan op 8 november. 

Namens de kerkenraad, 
Reinoud ter Haar, Scriba 
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GROET UIT JUBBEGA 

 
Belijdenis doen 
Waarom zou je belijdenis willen doen? Is dat nog wel van deze tijd? Je hoeft geen belijdenis 
meer te doen om mee te doen aan het Avondmaal, en ook als je je kindje wilt laten dopen is 
het allang niet meer een vereiste. Waarom zou je het dan nog doen? 
  

Samen nadenken over levensvragen 
Allereerst is het volgen van belijdeniscatechese heel zinvol voor iedereen die met (veel) 
vragen rondloopt. Ook als je niet toe bent aan belijdenis doen. Dat merk je vanzelf in de 
loop van de tijd. Maar het kan heel zinvol zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over 
vragen over de Bijbel, over gebed of de kerk, maar ook over de grote thema’s, zoals 
onrecht, huwelijk en seksualiteit, Israël, Schepping en klimaat, en welke vragen je ook maar 
hebt. Dit gaat niet alleen over wat de Bijbel er over zegt, maar ook hoe je als gelovige 
mensen samen de uitdagingen van deze tijd en van jouw leven aangaat.  
 

(Be-amen van) de doop 
Als je als jong kind gedoopt bent hebben je ouders en de gemeente uitgesproken dat ze jou 
over Gods liefde wilden leren, hoopten dat je gaandeweg de weg van God zou ontdekken. 
God steekt zijn hand naar je uit. Hij neemt je onvoorwaardelijk aan als zijn kind. Als je 
belijdenis doet zeg je amen op jouw doop, je neemt Zijn hand aan en spreekt uit dat je 
samen met de gemeente wilt ontdekken waar Hij ons wil brengen.  
 

Verantwoordelijkheid nemen 
Ik hoor wel eens dat iemand zegt: ik wil geen belijdenis doen, want ik vind mezelf niet 
geschikt voor de kerkenraad. Hoewel je natuurlijk geen belijdenis doet om lid te worden van 
de kerkenraad is de gedachte niet zo vreemd. Als je belijdenis doet zeg je ja tegen God maar 
ook tegen Zijn gemeente. En daarmee neem je ook een stukje verantwoordelijkheid op je 
voor de gemeente. Voor sommigen zal dat vanuit de kerkenraad zijn, voor anderen op 
andere manieren. Als het goed is leer je herkennen waar jouw talenten liggen en waar jij de 
gaven die je gekregen hebt kunt inzetten om mee te helpen aan de opbouw van de 
gemeente.  
 

Meer weten?  
Overweeg je om belijdenis te doen? Of wil je meer weten over catechese? Heb je andere 
vragen hierover? Neem dan contact op met ds. Dingena Hasper (06-44199474, 
domineedingena@gmail.com). Als het lukt om een groepje mensen te vormen die samen dit 
traject in wil gaan, dan gaan we dit najaar van start.  
 
 
De Bijbel van kaft tot kaft 
Op 27 september jl. zijn we met een groep van ongeveer 20 mensen van start gegaan met 

het lezen van de Bijbel. Het bleek dat woensdag niet zo’n geschikte 
avond was, dus we zijn naar de maandag verschoven.  
 
Op 30 oktober is de tweede bijeenkomst, iedereen heeft dan Genesis 
gelezen en Exodus tot hoofdstuk 31. We komen samen van 19.30 tot 
21.00 uur in de Mildamzaal achter de kerk van Oudehorne. Voor wie 
nog wil aanhaken: het kan nog.  
 
Aanmelden is handig, omdat je dan op tijd hoort over eventuele 
veranderingen. Je kunt ook de informatie van de eerste avond dan 
opvragen, bij ds. Dingena Hasper (domineedingena@gmail.com) 
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Omtinken 
 

Pastoralia uit wijk 5 
Jaap van der Bijl heeft de laatste chemokuur gehad. Er zal binnenkort een scan worden 
gemaakt om te kijken naar het resultaat van de chemokuur. Dat is spannend. We bidden 
jullie, Jaap & Bianka en jullie kinderen, daarin heel veel sterkte toe. 
 
Froukje Baas heeft last van hielspoor. Dat veroorzaakt veel pijn. Rust is de beste 
remedie. We bidden jou, Froukje, daarin veel geduld en beterschap toe. 
 
Uit het glazen huis 

In onze tuin zie je de herfst nu snel komen. De eikels vallen nog niet zo 
hard, dat gaat straks komen, maar de stoofperen, de appels en de kwee-
appels zijn dit jaar weer in overvloed aanwezig. We hebben er al veel van 
weg mogen geven, want voor ons twee is het veel te veel. De overvloed 
aan zegen die de Heer ons geeft heel concreet in de tuin; wat is het mooi 
om dat te mogen uitdelen dan. Die overvloed hebben we ook ervaren 
rondom het Startweekend en de Flaeijeldienst. Hoop, vertrouwen in de 
toekomst en dat in overvloed.  

 

In het jaar dat nu begonnen is hoop ik veel te kunnen afronden en opstarten weer, plannen 
genoeg. Helaas voelt het aantal uren in een dag en dagen in een week als te weinig…  
Ik hoop dat in de komende tijd helpers op zullen staan om het werk samen te doen.  
De talenten zijn er, in overvloed is ons beloofd. Nu nog ontdekken waar! 
Een hartelijke groet, ook van Christ,  

Dingena Hasper 
 
 
 
Geloofsbelijdenis op de melodie van lied 840  
 

Ik geloof in mijn God als de kracht.  

die het licht ontsteekt, waar het duister is,  

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,  

die een vuurvlam is in de nacht.  

 

    Ik geloof in mijn God als de bron,  

 van waaruit alles leeft wat geboren is.  

 die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,  

 die het woord sprak, waarmee het begon.  

 

      Ik geloof in mijn God als het doel  

      van de voeten die hier op aarde staan,  

      van de dromen die door alle landen gaan,  

      van de zoektochten van het gevoel.  

 

        Ik geloof in mijn God als de stem,  

        die de wereld naar toekomst en vrede leidt  

        en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid,  

        van geloof, hoop en liefde door Hem. 
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VAN DE DIACONIE 
 

   

Komende collecten 
 

15 oktober - collecte tijdens de dienst is voor Light for the world/see you 
See you is de Nederlandse afdeling van de wereldwijde organisatie Light for the world. 
SeeYou zet zich sinds 1982 in voor mensen met een visuele beperking. See you helpt hen 
met oogzorg, andere medische zorg, onderwijs, en werk. Samen met hen, de lokale 
gemeenschap én met ons. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is. 
 

22 oktober - collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum 
3e collecte is voor Kerk in actie, werelddiaconaat (Indonesië, Wereldvoedseldag) 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg 
slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en 
volk en nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op 
Papoea voor deze taken. Ze kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een 
alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een 
voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. 
 

29 oktober - collecte tijdens de dienst is voor de zending 
Vandaag is de collecte voor de zendings- en evangelisatiecommissie van onze gemeente  
“De Tjongervallei”. 
 

1 november - dankdag, gezamenlijke dienst in Jubbega 
 

5 november - collecte tijdens de oogstdienst is voor Amref Flying Doctors 
Amref Flying Doctors werkt al ruim 65 jaar aan een gezond en sterk Afrika. Ze leiden 
zorgverleners op, bieden basiszorg, geven voorlichting en maken schoon water duurzaam 
beschikbaar. Ook praten ze met Afrikaanse overheden, want ze willen dat verbeteringen 
blijvend zijn. Het werk dat Amref Flying Doctors doen, is onderverdeeld in vier thema's: 

• Meer goed opgeleide zorgverleners  
• Mijn lijf, mijn leven 
• Schoon water, goede hygiëne 
• Medische zorg voor iedereen  
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12 november - collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden 
 
19 november - collecte tijdens de dienst is voor Happy Holiday 
Stichting Happy Holiday organiseert vakanties voor gezinnen waarvan één of meerdere 
gezinsleden ernstig of terminaal ziek zijn. Niet alleen het zieke kind (of soms een ouder) 
staat centraal, maar ook de “gezonde” gezinsleden. Buiten de 24/7 zorg die we kunnen 
geven, door gespecialiseerde (kinder)verpleegkundigen, zorg- en recreatievrijwilligers, 
bieden we het gezin de gelegenheid om samen te genieten van de vakantie.  
De ouders/verzorgers kunnen dan tot rust komen. Wij kunnen tijdens de vakantie de hele 
zorg uit handen nemen, zodat de rest van het gezin, met een gerust hart, mee kan doen aan 
de activiteiten. Of je kunt als ouders/verzorgers eens een keertje ongestoord doorslapen 
zonder dat je zelf op hoeft te staan voor bijvoorbeeld het geven van medicatie, 
voedingspomp aan- of uitzetten etc. Happy Holiday biedt deze vakanties aan in het prachtige 
hotel IJsselvliedt in het Gelderse Wezep. Hier kunnen kinderen zich prinsen en prinsessen 
voelen en ouders/verzorgers kunnen zich prinsheerlijk laten verwennen. De vakanties van 
Happy Holiday zijn vol pension en inclusief het recreatieprogramma. U begrijpt dat hier geld 
voor nodig is om dit te kunnen bekostigen. 
 
26 november - Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
collecte tijdens de dienst is voor Heifer 
Voldoende gezonde voeding. Schoon water. Onderdak. Onderwijs. Gezondheidszorg. Een 
veilige leefomgeving. Allemaal essentieel voor een leven zonder honger en armoede. Toch 
kunnen miljoenen mensen zich dit niet veroorloven. Sterker nog, wereldwijd gaat 1 op de 11 
mensen met honger naar bed. Heifer pakt de uitdagingen op het gebied van 
voedselzekerheid, samen met kleinschalige boeren, aan en werkt volgens een holistische 
benadering. Het helpt boeren hun productie te verbeteren, een leefbaar inkomen te 
verdienen, sociale taboes te overwinnen en diversiteit in voeding te verzekeren. Vandaag en 
in de toekomst. Leest u vooral verder over het werk van Heifer en wat er allemaal bereikt 
kan worden in landen als b.v. Rwanda en Bangladesh. 
 
Alle hierboven genoemde collecten heel hartelijk aanbevolen door de diaconie! 
 
Vader geef dat ik meer mag 
 

troosten dan getroost worden 

geven dan ontvangen 

begrijpen dan begrepen worden 

lachen dan huilen 

prijzen in plaats van klagen 
 

Want door te geven 

ontvangen wij 

U gaf Uw enige Zoon 

en Hij gaf ons het leven 
 

Leo Heuvelman 

 
 
 
 
 

We mogen weer zingen van grote dingen 

als wij ontvangen, al ons verlangen 
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VAN TAAKGROEP VIEREN 
 
Wat kunnen wij als gemeente en genodigden/bezoekers terugkijken op een mooi 
startweekend! De inzet van velen (hiervoor hartelijk dank) maakte dat de zaterdagavond en 
zondagochtend tot een feest voor Gods eer waren, iets waar wij verder mee kunnen in het 
nieuwe kerkelijk jaar. 
 
Het bloemstuk van verbinding, zo mooi gemaakt, heeft een speciaal plekje gekregen de 
komende weken. Achterin onze nieuwe kerkzaal, staat de kartonnen “kerk” van 
bouwstenen. De opmerkingen op de staptegels kunnen de toekomstige koers van onze 
gemeente gaan bepalen. Loop er gerust even langs en lees deze nog maar eens door.  
Wij kunnen alles niet in één keer veranderen, maar het tot ons nemen en goed erover 
nadenken, is het begin van het proces.  
 
En dan samen ermee aan de slag gaan.  
Terug naar de kern dus, met als doel gelovigen die samen onderweg zijn, aan te moedigen 
en samen sterk te zijn. Terug naar de kern, om niet het gesprek over kerkzijn te laten 
domineren door meningsverschillen of onderlinge ergernissen. Die hoeven ook niet te 
domineren, als we oog hebben voor die meningsverschillen en die bespreken. Wie weet wat 
het is om te leven in Gods genade, van Zijn vrijspraak, leert óók wat het betekent om vanuit 
Zijn liefde te leven met anderen, de eigen broers en zussen voorop. De kerk is geen 
gesloten, naar binnen gekeerd clubje, maar is er om Zijn Licht te verspreiden en om te 
schitteren voor de wereld. Kunnen wij dat? Kunnen wij ons daarvoor samen inzetten?  
Ja, samen! 
 
Hieronder een lied dat het bovenstaande weergeeft:  
Lied: Iona 30: 1,2,5 (‘Wil je opstaan en mij volgen’) 

 

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?  

Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?  

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?  

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 

 

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  

Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ ling is?  

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  

Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

 

 

Heer van liefde en van licht, vervul mij/ ons met uw Geest.  

Laat mij zijn op U gericht en maak mij onbevreesd,  

dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna  

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
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VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Hierbij willen wij alle vrijwilligers die voor en achter de schermen, op welke manier dan ook, 
hebben meegewerkt aan de verbouw en verduurzaming van ons kerkgebouw in Oudehorne 
nogmaals hartelijk dank zeggen. Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest. 
 

 
 
Tevens hebben wij twee aanzienlijke financiële bijdragen ontvangen van Vermilion Energy 
Netherlands B.V. en van de stichting “Het Streekcentrum” uit Jubbega. Deze bijdragen 
kwamen zeer goed van pas en hiervoor willen wij hen dan ook heel hartelijk bedanken! 
 
Het resultaat is een prachtig, duurzaam verbouwde kerkzaal en een nieuwe zaal,  
“de Mildamzaal”, waar we nog veel plezier van hopen te hebben.  
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KERK EN MUZIEK 
 

De engel is gekomen – Lennaert Nijgh / Boudewijn de Groot  
 
Zeg tegen de mensen die het hart in de keel klopt: ‘Wees sterk, vrees 
niet, want jullie God komt met zijn wraak, Hij zal het vergelden.  
Hij komt jullie redden.’ Dan zullen de ogen van de blinden opengaan, 
en de oren van de doven zullen verstaan. (Jesaja 35:4,5) 
 
 
Over engelen raken popartiesten net zomin uitgezongen als over de hemel en 
de hel.  
De engel is gekomen is een liedje van Boudewijn de Groot, het slotnummer van 
zijn album Een nieuwe herfst uit 1996. De tekst is van Lennaert Nijgh. 
Het begint met het geluid van donder en dan volgt een tekst die helemaal in 
hun oeuvre past. Met vleugjes rebellie, Jeroen Bosch – achtige taferelen en 
Bijbelse beelden. 
Het is een vreemde dag, er komt een loper aan, is hij een schaakstuk of zomaar 
een wandelaar? Hij roept ons iets tegemoet: 
De doven zullen zien, de blinden zullen horen,  
zet nu de maskers af, laat alle tranen stromen. 
Misschien refereren ze aan Maskers af van hun oude makkers Elly & Rikkert. 
Maar op de achtergrond hoor je ook klanken van het evangelie: het eerste wat 
gebeurt wanneer het evangelie wordt verkondigd, doven horen en blinden zien. 
Maar Lennaert draait de boel om. Hij houdt van het absurde. 
De regen is voorbijgegaan, de engel is gekomen. 
De engel. Niet de engel van de dood maar die van het licht: 
 
Sta uit de doden op, al wie zijn naam hoort noemen, 
De uitvaart gaat niet door vandaag, geen toespraak en geen bloemen. 
Geloof en hoop en liefde zijn niet langer verre dromen, 
Er breken andere tijden aan, de engel is gekomen. 
 
Een nieuwe herfst heet het album. Waar het altijd was: ‘Een nieuwe lente, een 
nieuw geluid’. Maar opstanding, dat staat voor vernieuwing, waar opstand en 
opstanding plaatsvinden, komt er ruimte voor geloof, hoop en liefde. Paulus 
ontmoet Bob Dylan in zijn The Times, They Are A-Changing, door Nijgh vertaald 
als Er komen andere tijden. De zon krijgt een ongekende glans. Teken van een 
nieuwe wereld, we zien met nieuwe ogen, we horen nieuwe geluiden. 
Een opvallend liedje tussen hits als Avond en Wonderkind van 50. De engelen 
als teken van dromen die verder gaan dan wat er meestal op de borden van de 
revolutie staat. Geloof, hoop en liefde. En ze worden nog waar ook. 
 
Uit: ‘Stamelend Halleluja’ 
Door: Albert Ferwerda 


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HÈ, WAT STAAT DAAR? JEZUS KLOPT AAN! 
 
“Zie, Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 
binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.” 
 

Wie kent deze woorden niet, en wie heeft niet een bepaald beeld voor ogen als wij aan deze 
tekst denken? We zien een mooie man met lang blond haar en blauwe ogen voor een houten 
deur staan en rustig aankloppen. Hij straalt zoveel geduld en liefde uit in dit plaatje.  
 

Klopt dit beeld met wat de tekst zegt? Zoals jullie vaker van mij 
gehoord hebben, moeten we iets weten over de context en 
begrijpen aan wie deze woorden zijn gericht. We stellen ons voor 
dat Jezus voor het ‘huis/hart’ van iemand staat, iemand die niet 
gelovig is, en dat Hij vraagt binnen te mogen komen. Maar de 
context van dit vers zegt iets anders. Openbaringen 3:14-22 
vertelt over wat Jezus te zeggen heeft aan de kerk van Laodicea, 
een  kerk uit de tijd van Johannes. Het was één van 7 kerken in het 
zuidwesten van Turkije, die een persoonlijk woord van Jezus kreeg 
in het boek Openbaringen. Het gaat over gelovige mensen die deel 
uitmaken van een kerkgemeente, niet over ongelovigen die tot 
bekering moesten komen. En nu mijn vraag: waarom staat Jezus 
aan de deur van die kerk, een kerk met mensen die zeggen in Hem 
te geloven? 
 

Laodicea was een rijk industrieel en commercieel centrum. In Zijn boodschap aan deze kerk 
verspilt Jezus geen tijd met het aan de kaak stellen van de gemeente vanwege haar lauwe 
geloof. Jezus vaart fel uit tegen deze gemeente, omdat zij het normaal vinden dat hun 
comfortabele situatie leidt tot hun geestelijke bankroet. Punt is, zij zien het anders dan Jezus het 
ziet! Hij zegt daarom dat zij hun aardse rijkdom wellicht aan zichzelf te danken hebben, maar dat 
alleen Hij in hun geestelijke rijkdom kan voorzien. Dat is wat ontbrak in hun gemeente. Het zit 
zo: zij waren in alles zelfredzaam en sloegen alle hulp van buitenaf af. De geschiedenis vertelt 
zelfs dat in die tijd, na een aardbeving waarbij de stad verwoest werd, het Romeinse rijk hulp 
aanbood, maar de stad vond dat zij alles zélf konden herbouwen, zonder hulp van Rome. Zo 
dachten zij ook binnen de kerk zelfredzaam te zijn. Jezus was daar niet over te spreken.  
Daarom zei Hij dat ze lauw waren geworden in hun geloof. Hij zei ‘liever of heet of koud zijn, 
maar niet lauw,’ want daar gruwelt Hij van. 
 

De kerk in Laodicea liet het evangelie varen, zij lieten Jezus buiten de deur staan. Hun uiterlijk -
van een welvarende kerk- kon niet verhullen dat zij van binnen leeg waren. Jezus waarschuwt in 
deze brief dat Hij dit soort kerk zal uitspugen. In moderne taal zou je kunnen stellen dat Hij zegt 
‘over Zijn nek te moeten gaan van hen.’ Dat is nogal heftig. Het is serieus gesteld met deze enige 
van de 7 kerken, waarvan Jezus helemaal niets goed te zeggen heeft. Maar wat óók duidelijk 
tevoorschijn komt in deze tekst, is dat Jezus zegt dat Hij juist intimiteit zoekt met de kerk. Als 
zelfs maar één gelovige de deur opendoet en Hem binnenlaat, komt er verandering op gang. 
Maar de meesten vonden verandering niet nodig. Je hoort ze bijna zeggen ‘Alles is toch prima 
zoals het is? Wij houden van onze manier van kerk zijn. Laten we maar vooral niet te veel 
veranderen.’   
 

Deze tekst is een uitnodiging, maar misschien niet zoals wij gewend zijn. Het is niet zozeer dat 
Jezus óns vraagt om binnen te mogen komen in hart of kerk, maar dat wíj Hém moeten 
binnenlaten, voor Hém de deur opendoen, Hem binnenvragen. De kern van de situatie met de 
kerk van Laodicea was dat zij in hun zelfgenoegzaamheid Jezus hadden buitengesloten. Daarom 
staat Hij bij de deur. Je kijkt misschien op van dit beeld, denkt misschien ‘waarom zou een kerk 
Jezus buiten laten staan?’ En toch gebeurt het bij kerken, waar Jezus van dag tot dag voor een 
dichte deur staat. Maar let op: Hij valt niet binnen. Jezus klopt aan en Hij wacht erop dat de deur 
voor Hem opengaat. Als slechts één de deur opendoet, komt Hij naar binnen. Dat is een belofte!  
Iets om over na te denken ….   

Anneke van der Tempel 



Herfstnummer                           2023 nr. 7 
16 
 
 

MEER NIEUWS UIT ONZE GEMEENTE  
 

Verslag Startweekend 
 

Op zaterdag 16 september jl. is de kerkzaal van Oudehorne, die een jaar geleden werd 
gesloten voor een ingrijpende verbouwing, feestelijk heropend. Een mooie start van de 
nieuwe Protestantse Gemeente De Tjongervallei, bestaande uit de gemeente Katlijk/Mildam 
en Oude- en Nieuwehorne e.o. ‘s Middags was er een besloten bijeenkomst met een speciaal 
dankwoord aan vertegenwoordigers van bedrijven en alle vrijwilligers die hebben 
meegewerkt aan de verbouwing. Daarna was het Open Huis voor iedereen die een kijkje 
wilde nemen in de prachtig verbouwde kerkzaal. En dat hebben velen gedaan! Het was een 
druk bezochte en feestelijke middag met diverse hapjes, drankjes en mooie gesprekken.  
De kinderen hebben een fantastisch drieluik gemaakt van Geloof, Hoop en Liefde uit het 
restafval van de verbouwing. De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue. 
 

Zondag 17 september werden de kerkelijke gemeenteleden van Katlijk/Mildam opgehaald 
met een speciale bus en naar de kerk in Oudehorne gebracht voor een feestelijke 
Startdienst, geleid door ds. Dingena Hasper, samen met gemeenteleden van Oude- en 
Nieuwehorne e.o. en Katlijk/Mildam, met als thema: “Ga je mee… samen verder!”  Ook 
buurgemeente Jubbega was uitgenodigd. Voor ieder was er eerst koffie met gebak met 
aansluitend de Startdienst in een volle vernieuwde kerkzaal. 
 

Dank aan alle bedrijven die hebben meegewerkt aan de verbouwing van de kerkzaal, dank 
aan Vermilion en stichting het Streekcentrum voor hun giften en dank aan alle vrijwilligers 
die op welke manier dan ook hun bijdrage daaraan hebben geleverd! Het ontroerende 
slotlied ‘Een toekomst vol van hoop’ zal vast nog lang naklinken in de hoofden van de 
bezoekers. De vlag van PG De Tjongervallei wappert trots in de mast!  
Samen begonnen en samen verder én we zullen samen doorgaan, die hoopvolle toekomst in! 
 
Logo Protestantse Gemeente De Tjongervallei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het nieuwe logo van PG De Tjongervallei is gemaakt door Maaike Hoekstra-Dijkstra. 
Onderstaand haar uitleg bij haar prachtige creatie. 
 
Bij het ontwerp van het logo is geprobeerd te verbinding te zoeken tussen de gefuseerde 
gebieden Katlijk/Mildam/Oudehorne/Nieuwehorne. De Tjonger is iets wat de regio verbindt, 
vandaar ook de naam PG De Tjongervallei. Als je van de Tjonger in dit gebied een vloeiende 
vorm maakt, krijg je de vorm van de blauwe lijn van de vogel uit het logo. Dit vormt zo een 
onderdeel van de duif.  
 

De zon, de ronde vorm om de duif, komt uit het logo van de Nederlandse PKN.  
Ook de duif zelf komt in dit PKN logo terug, maar dan wel in een heel andere vorm: van de 
zijkant in plaats van voren.  
De kleuren van de regenboog komen terug in dit nieuwe logo en herinneren aan de naam 
van de oude gemeente PG De Regenboog.  
De zon zelf symboliseert de gemeente, en de duif brengt het woord, de liefde en het geloof 
naar buiten. 
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Terugblik Startweekend 16 en 17 september 
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Terugblik “Tsjerkepaad” Nieuwehorne 2023 
 

Uit het gastenboek: 
 

. Mooi makke, dit rustige en dierbare tsjerkje 

. Sfeervol kerkje, leuke muziek.  

. Even afkoelen bij 30 graden. 

. Goede rondleiding van de dames.  

. Nog even op het orgel gespeeld. Prachtig orgel 

. Tsjerken iepen, in wolkom foar elk.  
  Iepen  doar nei de wrâld, tsjerkepaad, goed ynisjiatief. 
. Dank! Muziek ook mooi!  
. Voor de zondag goede en gezegende diensten 
. Fijne ontmoeting met de  gastheer en -vrouw 
. Mooie kerk, moet blijven bestaan 
. Peace, love and happiness to all. 
 

Nieuwehorne was één van de 260 kerken in Friesland die deze zomer de deuren hebben 
geopend. Het thema van Tsjerkepaad 2023 “Kerk als plaats van ontmoeting” is deze zomer, 
zoals hierboven is te lezen, goed geslaagd. Dit seizoen hadden we naast de diapresentatie 
van de geschiedenis van de kerk weer prachtige muzikale voordrachten op het programma 
van o.a. organisten, een muziekgroep, Accordeon- en Trekzakspelers en een zanggroep. Op 
de lambrisering stonden reproducties van schilderijen van “Kunsthalte” tentoongesteld. 
Onder deze naam komt een groep vluchtelingen met interesse in kunst samen, zowel 
persoonlijk als online, om kennis uit te wisselen over moderne en traditionele kunst. Deze 
mensen, die in kunst geïnteresseerd zijn, vinden het belangrijk om mensen met talent op dit 
gebied samen te brengen. Het hoofddoel is om problemen in de wereld, zoals aardbevingen 
en oorlogen, door de lens van kunst te bekijken en om via deze vorm van kunst het 
onderwerp onder de aandacht te brengen. In de kerk naast de tafel met het gastenboek 
staat altijd een mooi houten bakje voor een vrijwillige bijdrage. De inhoud van 70 euro 
hebben we kunnen overmaken op NL60 INGB 0000123488 van “Vluchtelingenwerk 
Nederland”. Heel veel dank aan alle medewerkers van dit seizoen en we hopen zeker 
volgend jaar weer de deuren van de kerk te openen met plaats voor ontmoetingen. 
 

Geartsje Nolles en Tiny Nijzing 
Kofje oerke …. mei sop! 
Iedere woensdagmorgen staan de deuren van 9.30-10.30 uur open van de Vallei voor een 
gratis kopje koffie of thee. De laatste maanden mochten we regelmatig mensen uit Mildam 
en omgeving begroeten. Daarnaast kwamen er ook bouwers aanschuiven en de groep 
groeide en groeide. Wat gezellig! 
 

Nu is het misschien niet voor iedereen haalbaar om op woensdag eens langs te komen in 
verband met werk of andere verplichtingen. Daarom hebben we iets nieuws bedacht!  
Van oktober tot en met februari organiseren we op de laatste donderdag van de maand 
Koffie & Soep. Om 9.30 uur gaan de deuren open voor een kopje koffie en rond 11.30 uur 
wordt er een heerlijke zelfgemaakte soep geserveerd met brood. Eet u / eet jij gezellig mee? 
Gewoon gezellig….net even wat langer kletsen, knutselen en koffie drinken.  
 

De data zijn: 
Donderdag 26 oktober 
Donderdag 30 november 
Donderdag 28 december 
Donderdag 25 januari 2024 
Donderdag 29 febuari 2024 
 

Wilt u eens een pan soep thuis klaarmaken en ‘aanleveren’ voor één van deze ochtenden, 
dan horen wij dat graag. U mag bellen met Abeltje van Vliet, tel. 0513 43 6601  
of mailen naar abeltjeroen@hotmail.com  
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Kerkblad en nieuwsbrief 
Het kerkblad verbindt mensen met elkaar en geeft hoop. Ontvangt u het kerkblad nog niet?  
Meld u dan aan bij kerkblad@pgderegenboog.nl dan krijgt u het in uw brievenbus. 
De nieuwsbrieven zijn een belangrijke bron van actuele informatie over de activiteiten in de 
gemeentes waarop we snel moeten kunnen reageren en aanpassen. Bent u iemand of kent u 
iemand die de nieuwsbrieven nog niet ontvangt maar wel op de hoogte wilt blijven?  
Meld u dan aan bij nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com of bel Tiny van Etten, één van uw 
predikanten of uw ouderling of wijkbezoeker. Dan ontvangt u  
de nieuwsbrief in uw mailbox of, als dat niet kan, in uw gewone brievenbus. 



Herfstnummer                           2023 nr. 7 
20 
 
 

Fusienieuws 
Sinds 17 september vormen we samen de nieuwe gemeente ‘De Tjongervallei’. Eén dienst in 
Oude- of Nieuwehorne of in Katlijk, één kerkblad. En uiteraard een nieuwe naam.  
Het traject 
Technisch gesproken moeten er nog verschillende stappen gezet worden voor we ook 
juridisch één gemeente zijn. De naam was zo’n stap, die is gezet. Er is een intentieverklaring 
getekend door per kerkenraad 6 mensen, de voorzitters en scribae van de kerkenraden, 
diaconieën en Kerkrentmeesters. Er moeten inventarisaties gemaakt worden van bezittingen, 
begrotingen en jaarrekeningen. De geografische gegevens van de nieuwe gemeente worden 
op papier gezet en er moet een nieuw plaatselijk reglement worden gemaakt.  
Plaatselijk reglement; belangrijk!!! 
Elke gemeente moet een plaatselijk reglement hebben. Daarin staan de afspraken die we 
met elkaar hebben gemaakt over een aantal praktische zaken. Bijvoorbeeld de procedure 
rond het beroepen van een predikant en het kiezen van ambtsdragers. De samenstelling van 
de kerkenraad; dat is nodig om te weten wanneer er voldoende ambtsdragers zijn om 
geldige beslissingen te nemen. En over de werkwijze van de kerkenraad; het aantal 
vergaderingen, de ruimte die kerkrentmeesters en diakenen krijgen bij de uitvoering van hun 
taken, de werkgroepen die onder de kerkenraad vallen en hun taakomschrijving. En 
natuurlijk over de organisatie van de kerkdiensten; hoe vaak, waar, etc.  
Maar ook staat daar in wie er uitgenodigd zijn aan het Avondmaal en over het zegenen van 
huwelijken anders dan dat van een man en een vrouw die beide lid zijn van onze gemeente. 
En wie er stemrecht hebben. Katlijk/Mildam en de Regenbooggemeente hebben beide zo’n 
reglement. Op veruit de meeste punten komen die overeen, het nieuwe reglement zal die 
punten gewoon overnemen. Maar op enkele punten wijken ze af. Uiteraard op het punt van 
de aantallen kerkenraadsleden; dit zal worden aangepast aan de nieuwe situatie. De 
bedragen waarover de kerkrentmeesters of diakenen zonder overleg met de kerkenraad 
mogen beslissen verschilt een beetje, in alle gevallen moet de kerkenraad meebeslissen als 
het bedrag boven de 5000 euro komt. Over deze punten kan de kerkenraad prima zelf goed 
inschatten wat verstandig is. Op andere punten is het erg belangrijk dat u/jij ook meedenkt.  
De belangrijkste punten daarbij zijn: 
1. In de Regenbooggemeente kunnen mensen van hetzelfde geslacht een zegen voor hun 

huwelijk vragen. In Katlijk/Mildam is daarover geen beslissing genomen; die is uitgesteld 
totdat de situatie zich voordoet. Het voorstel is om hierin de Regenbooggemeente te 
volgen: dat betekent dat twee mensen van hetzelfde geslacht in de Tjongervallei-
gemeente een zegen over hun huwelijk kunnen vragen dan. Het moet dan wel gaan om 
een echtpaar waarvan tenminste één van beiden lid van de gemeente is.  

2. Het recht om te stemmen ligt bij de Regenbooggemeente uitsluitend bij de belijdende 
leden. In Katlijk/Mildam hebben ook doopleden en gastleden boven de 18 jaar 
stemrecht. Het voorstel is om hierin Katlijk/Mildam te volgen. In O/N worden stemmen 
van doop- en gastleden in de praktijk ook al meegerekend.  

Het plaatselijk reglement kan door iedereen worden opgevraagd bij Reinoud ter Haar, scriba. 
Daar kunt u ook uw reacties vóór 8 november naartoe sturen (raterhaar@gmail.com).  
Met alle opmerkingen en vragen zal rekening worden gehouden, maar de kerkenraad moet 
uiteindelijk de beslissing nemen. Op de gemeentevergadering van 16 november praten we u 
helemaal bij.  
 

Agenda:  

1 november is er moderamenvergadering in Jubbega, aansluitend op de Dankdagviering 
8 november is er kerkenraad met als belangrijkste punt: de fusie en het plaatselijk 
reglement; reacties vanuit de gemeente worden meegenomen in de besluitvorming,  
dus graag reageren voor 8 november.  
16 november is er gemeenteavond. Dan wordt de gemeente bijgepraat over de fusie en 
zal Marjan Kerkstra vertellen over Zending over Grenzen; al vele jaren werkt de diaconie van 
Katlijk/Mildam samen met deze organisatie; de diaconie heeft gezinnen geadopteerd die 
ondersteund worden om een weg uit de armoede te vinden.  
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Groen licht 
Er zal, zodra we groen licht hebben van het Breed Moderamen van de Classis, een officiële 
advertentie geplaatst worden in een regionaal dagblad, waarop belanghebbenden een 
maand kunnen reageren, als ze afspraken hebben lopen met één van de gemeentes of als 
één van de gemeentes schulden bij iemand heeft. Als alles rond is zal het BM de definitieve 
goedkeuring geven en gaan we naar de notaris. Dan worden de handtekeningen gezet en 
kan de ledenadministratie aan het werk om die in elkaar te schuiven.  
 

Werk in uitvoering 
Intussen zijn de ouderlingen samen met de pastorale bezoekers van Katlijk en Mildam hard 
bezig om een nieuwe structuur te ontwerpen voor het pastoraat. Als die klaar is moet het 
voor iedereen duidelijk zijn wie waar op bezoek gaat en waar u terecht kunt als er iets is. 
Het is de bedoeling om het zo te organiseren dat niemand vergeten kan worden en het 
tegelijk voor de bezoekers (ouderlingen én pastorale medewerkers) haalbaar blijft; dus de 
wijken mogen niet te groot worden.  
 

De diaconieën vergaderen al samen. Dat heeft al mooie nieuwe inzichten opgeleverd, 
waarover ongetwijfeld later meer. Vanuit Katlijk/Mildam blijven Auke Koehoorn en  
Marjan Kerkstra actief in de diaconie.  
 

Op dit moment zijn er geen kerkrentmeesters uit Katlijk of Mildam die in de nieuwe 
kerkenraad mee gaan doen. We hopen wel dat we nog iemand kunnen vinden die, al of niet 
als ambtsdrager, mee gaat doen om ook over de zaken vanuit dat deel van onze gemeente 
mee te denken. De kerkrentmeesters die stoppen zijn wel nog druk bezig met de verkoop 
van de kerk en pastorie van Mildam. Er is een Open Dag geweest waar door veel mensen 
gebruik van is gemaakt. We hopen gauw meer te horen.  
 

Tot we bij de notaris zijn geweest zullen de ambtsdragers van beide gemeentes nog formeel 
beschikbaar moeten zijn. Wel hebben we op 15 oktober jl. in de dienst in Katlijk speciale 
aandacht besteed aan degenen die gaan stoppen. Ook is afscheid genomen van Atty Stevens 
die 15 jaar koster was van de kerk van Mildam.  
 

Er is een herinneringsfotoboek gemaakt over de kerk van Mildam, voor wie geïnteresseerd 
is: tijdelijk voor € 15,- (er liep een aanbieding, ik heb een aantal boeken vooruit besteld).  
Als de eerste 30 exemplaren besteld zijn kan ik nabestellen voor € 29,50 per stuk (eventueel 
bij veel belangstelling is er dan weer bulkkorting).  
Een hartelijke groet namens de fusiecommissie/commissie ‘samengaan’,  

Ds. Dingena Hasper 
De Tjongervalleigemeente 
De startzondag was de aftrap van De Tjongervalleigemeente; één gemeente opgebouwd uit 
twee, Pg Katlijk/Mildam en Pg De Regenboog. Maar voor we zover waren is er hard gewerkt 
voor en aan de naam van de nieuwe gemeente. De prijsvraag, waar 
veel namen voor ingediend waren: geweldig dat u in zulke grote 
getalen hebt meegedacht en ook meegestemd. De winnende naam 
was ingebracht door familie Klaas en Eppy Drint. Zij waren tijdens het 
startweekend met vakantie, maar zij hebben inmiddels hun prijs in 
ontvangst genomen in de nieuwe kerkzaal uit handen van  
ds. Dingena en scriba Reinoud: een beker met de nieuwe naam en 
logo en een cadeaubon. Van harte gefeliciteerd! 

Ook bedanken we Maaike Dijkstra-Hoekstra.  
Zij ontwierp en maakte het nieuwe logo en ook de 
voorkant van dit vernieuwde kerkblad voor de nieuwe gemeente. 
  

Ook zij mocht een beker met naam/logo ontvangen  
en een mooie bos bloemen. 
 

Uitleg logo zie blz 16.   
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Van de KinderKring 
 

11 november – Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien….. 
Na een aantal jaren een Sint Maartenviering te 
hebben georganiseerd,  gaan we het dit jaar 
anders doen. De Kinderkring nodigt alle 
basisschoolkinderen uit om op zaterdag  
11 november langs te komen in de kerk van 
Nieuwehorne. Zingen hoef je niet, maar in de 
kerk wachten Dominee Dingena en de enige 
echte Sint Martinus op jou! 
 

Dus als je je ronde loopt met je lampion langs de deuren, sla 
dan de kerk in Nieuwehorne zeker niet over. De verlichte route 
richting de deur wijst je de weg.  

Eenmaal in de kerk 
zul je verrast worden 
en staat er warme 
chocolademelk voor 
je klaar.  
 
We leggen kort uit 
wie de heilige Sint Martinus was en wát de echte 
betekenis is van Sint Maarten vieren.  
 
Naast kinderen kunnen ouderen natuurlijk ook 
even langs komen; iedereen is van harte welkom 
tussen 17.00 en 19.00 uur. Kom je ook? 
 
 
 
 
 
 

GemeenteGroeiGroep: start nieuw seizoen 
Op maandag 16 oktober jl. is het nieuwe seizoen van de  
GemeenteGroeiGroep weer gestart. 
Het thema is dit seizoen is:  
Christus centraal in je leven  
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 
Dat schrijft Paulus in Filippenzen 2 vers 5. Dat zijn misschien 
bekende woorden, maar wat betekent dat concreet? Hoe doe 
je dat? Wat betekent dat voor jouw denken en voor jouw 
manier van leven? Eigenlijk draait het om één vraag: Wie staat centraal in jouw leven? 
 

Als GemeenteGroeiGroep gaan we het daarover hebben dit seizoen. Over een leven waarin 
Christus centraal staat. En het is mijn verlangen dat we ook dit seizoen verder mogen 
groeien in ons geloof en dat we steeds meer gaan lijken op Christus. Als jij daar ook naar 
verlangt of daar meer over wilt weten, kom dan naar de GemeenteGroeiGroep. Op de 
nieuwsbrief staan de data waarop we bij elkaar komen, dus houd die in de gaten.  

 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar in  
De Vallei en dan beginnen we om 20.00 uur.  
Je bent van harte welkom en neem gerust iemand 
mee! Ook "nieuwe deelnemers" zijn welkom. 
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Alles omver 
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Er is altijd wel iemand 

 

Al heb je een slechte bui en echt geen fut 

en vraag je bij alles: "Wat heeft het voor nut?" 

Is er iets op de TV wat je niet ligt 

er is altijd een opdracht, een taak en een plicht. 

Want wat je ook doet of wie je ook bent 

een verlegen iemand of bij ieder bekend. 

Vanmorgen, vanmiddag, vanavond, vannacht 

er is altijd wel iemand die op je wacht. 

 

Er is altijd een zieke, die wacht op bezoek 

of een goede kennis die vraagt om een boek. 

Er is altijd wel iemand, die alleen loopt op straat 

en die het heerlijk vindt als je met hem/haar winkelen gaat. 

Er is altijd wel iemand die een feest heeft beleefd 

en die blij is als je een teken van belangstelling geeft. 

Vanmorgen, vanmiddag, vanavond, vannacht 

er is altijd wel iemand die op je wacht. 

 

 

Die stille, waar niemand een woord aan verknoeit, 

die slome, die nooit en door niets schijnt geboeid. 

Een vrouw met verdriet, die alles verkropt, 

die met haar man overhoop ligt en daar over tobt. 

Zeg nu eens niet nee, ik heb daarvoor geen tijd, 

want ben je te laat, dan voelt je de spijt. 

Ingestuurd door  Vanmorgen, vanmiddag, vanavond, vannacht 

Erica Schaper   er is altijd wel iemand die op je wacht. 

 

Er is altijd wel iemand bij je in de buurt, 

die door eenzaamheid verbittert, verzuurt, 

Er is altijd wel iemand die graag eens lacht 

en die nu op jouw humor wacht. 

Bij de duizenden mensen waartoe jezelf behoort 

is er altijd wel vraag naar jouw daad en jouw woord. 

Vanmorgen, vanmiddag, vanavond, vannacht 

er is altijd wel iemand die op je wacht. 

 

 

 

 

 

 

Dit is jouw dag. Dit is jouw kans om het werk van God te doen. Laat hem niet voorbijgaan. 

Als je dat wel doet, krijg je die kans niet opnieuw. De nacht is ophanden.  

Laat de dag niet zomaar aan je voorbijgaan. 

John Ortberg 
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Jubileumconcert organist Anton van der Meulen 
 
PERSBERICHT 
Jubileumconcert organist Anton van der Meulen op 17 november in Tijnje, 
met medewerking van het Urker Mannenkwartet en mannenkoor Manna 
 
Dit jaar is Anton van der Meulen, geboren in Tijnje en 
tegenwoordig woonachtig in Nieuwehorne, vijftig jaar organist. 
Als enthousiast organist begeleidt Anton van der Meulen de 
gemeentezang in kerken in Tijnje, Terwispel, Oude- en 
Nieuwehorne, Boornbergum en Drachten. In het verleden deed 
hij dat ook in o.a. Aldeboarn, Akkrum en Langezwaag.  
Ook als koordirigent heeft Anton van der Meulen ruimschoots 
zijn sporen verdient.  
 
Ter gelegenheid van dit gouden jubileum biedt de kerkenraad 
van de PG Tijnje-Terwispel Anton van der Meulen op 
vrijdagavond 17 november een jubileumconcert aan.  
Op het programma staan: optredens van het vermaarde Urker 
Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats en van mannenkoor Manna o.l.v. van de jubilaris 
zelf, en samenzang onder leiding van Anton en zoon Hielke van der Meulen.  
Het jubileumconcert wordt gegeven in de kerk van Tijnje (Rolbrêgedyk 6) en duurt van 
20:00 uur tot 21:30 uur. Aansluitend is er een receptie in de kerk. De toegang is vrij.  
U bent van harte welkom!  
Inlichtingen: Andries Hoekstra, tel. 06-20530609 
 
 
We zullen doorgaan 
 
We zullen doorgaan 
als een lange karavaan 
zijn wij de weg gegaan 
achter Jezus Christus aan 
Die ons is voorgegaan 
Die ons is voorgegaan 
Hij, die met ons is. 
    

We zullen doorgaan 
met een lach en met een traan 
Ja, zelfs in de orkaan 
In de storm van ons bestaan 
kunnen wij op Hem aan 
kunnen wij op Hem aan 
Hij, die met ons is. 

 
We zullen doorgaan 
en sporen elkaar aan 
om samen sterk te staan 
om er samen voor te gaan 
door in Gods kracht te staan 
door in Gods kracht te staan 
Hij, die met ons is. 

Tekst: Piet Hulshof 
Muziek: Ramses Shaffy 
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NIEUWS VAN BUITEN ONZE GEMEENTE  
 

Uitnodiging Zingen voor Vrede 
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Voorzieningen voor blinden en slechtzienden 
 
Efkes bijprate troch de CBB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Chr. Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden         
 
Peuterbijbel 
Enige maanden geleden heeft de CBB in samenwerking met het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap een bijzonder product gemaakt: een voelbare kleuterbijbel.  
Bestemd voor (groot) ouders en kinderen met een visuele beperking. Nog niet eerder is een 
kinderbijbel in deze vorm geproduceerd. 
De acht verhalen in deze peuterbijbel zijn te lezen en te beluisteren in braille, grote letter en 
in gesproken vorm. De afbeeldingen zijn voorzien van reliëf en beeldbeschrijvingen. Zie ook 
de video op https://youtube,comwatch?v=wuPw6-NL 
Deze bijbel is te bestellen via www.leesbutler.nl of de klantenservice van de CBB 
klantenservice@cbb.nl Kosten € 30,-; door giften kon de prijs laag worden gehouden.  
 

Basis audio speler (BAS) 
De CBB is al een poosje bezig met het ontwikkelen van een eenvoudig te bedienen speler, 
zodat iedereen – ook doe digitaal minder vaardig zijn – gesproken lectuur kan beluisteren.  
Door het insteken van een leeskaart met QR code maakt BAS via internet contact met de 
gekozen krant, kerkblad of boek en speelt deze af. 
De eerste testfase is achter de rug en de verwachting is dat BAS begin volgend jaar 
beschikbaar is. 
 

Informatie 
Als u meer wilt weten over de mogelijkheden bij de CBB om leesbeperkingen zoveel mogelijk 
op te heffen: kijk dan op de website www.cbb.nl, bel met mij tel. 058-2880038 of met de 
klantenservice tel. 0341-565477. Ik ben ook graag bereid om door een “10 minuten verhaal” 
of een PP presentatie u meer te vertellen over de CBB. 
Wilt u de CCB helpen de kosten voor de doelgroep laag te houden? Wordt dan donateur en 
dit kan eenvoudig door via de genoemde website u aan te melden. 

Pieter Kooistra,  
consulent voor de CBB in Fryslân 

  
Inspiratie voor de regio - Vorming en Toerusting 
Afscheid nemen: Een weg 
Hoe neem je afscheid van iemand die overlijdt? Hoe ga je om met je eigen naderende 
einde? En wat staat je te wachten als je leven op aarde voorbij is? Deze vragen zijn al zo 
oud als de mensheid zelf en ook voor ons zijn ze essentieel. In veel oude geloven is over 
antwoorden op deze vragen nagedacht en er vorm aan gegeven. Een deel van de gebruiken 
en rituelen die hieruit voort kwamen, zijn in onbruik geraakt en door veel mensen vergeten. 
Toch kunnen ze ons misschien helpen bij onze zoektocht naar onze eigen antwoorden op 
bovenstaande vragen. Tijdens deze lezing ‘Afscheid nemen: een weg’ verdiepen wij ons in de 
oude rituelen en gebruiken van de Rooms Katholieke kerk rondom overlijden. Ze nemen ons 
bij de hand vanaf het moment dat iemands overlijden dichtbij is tot lange tijd na de uitvaart. 
Ze begeleiden mensen op de weg door een rouwproces, waarop allerlei facetten van het 
afscheid nemen een plaats krijgen. In hoeverre en in welke vorm hebben ze betekenis voor 
ons? 
Datum:  Dinsdagavond 14 november 2023  
Plaats:   Ontmoetingskerk, Schansbrug 3. 8401 RX Gorredijk  
Tijd:    aanvang: 19.30 uur. 
Leiding:   Marian Föllings  
Bijdrage:   € 5,00 p.p. 
Contactpersoon:  Annemieke Schimmel 
Opgave:   annemiekeschimmel3@gmail.com  

mailto:annemiekeschimmel3@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
Kerkenraad:   

Voorzitter: Vacant  
Scriba: Reinoud ter Haar  

Ouderlingen: Roelof Porte (wijk 1)  

 Vacant (wijk 2)  
 Ineke van de Water (wijk 3)  

 Jelle Jongsma (wijk 4 en 5a)  
 Thea Hofman-van der Bijl (wijk 5b)  

Jeugdouderling: Vacant  
 

College van diakenen: 
Diakenen: Pieter Schaper (voorzitter)  

 Gea Klein (secretaris)  

 Jantine de Roos  
 Auke Koehoorn (K/M)  

 Marianne Kerkstra (K/M)   
 

College van kerkrentmeesters: 
Ouderling/kerkrentmeester: Klari Douma-de Vries (secretaris)  

 Geke de Jong-Hiemstra  

 Klaas Meekma  
 Ane Visser   
 

Predikanten: Ds. Dingena Hasper, Jubbega   

   
 Ds. Piet Hulshof, Jubbega   

    

Taakgroep jongeren: Vacant   
Taakgroep pastoraat: Ds. Dingena Hasper (contactpersoon)  

Taakgroep vieren:  Syarda van der Zee-Siderius (voorzitter)  
 Jan Douma (secretaris)  

Taakgroep leren: Pietsje van der Molen  
   

Administratie: Annie Hoekstra-Kuperus (OH/NH e.o.)  

 administratie@pgderegenboog.nl 
 Froukje de Jong (Katlijk/Mildam)  

 fdejong@afmitech.nl 
 

Begraafplaatsen: Uulke Hoekstra (beheer en administratie)  
 Hinke Christoffers (beheer)  
 

Kerkelijk bureau: Jouke Andringa (Oude-/Nieuwehorne e.o.) 

 kerkelijkburo@pgderegenboog.nl  
 Yvonne Brouwer (Katlijk/Mildam)  

 y.m.brouwer@ziggo.nl  
 

Collectemunten/Diaconie Geke de Jong-Hiemstra  
Taakgroep PR & Communicatie:  

kerkbladkopij contact:  Margreet de Boer     kerkblad@pgderegenboog.nl 
website contact:          Pieter Schaper         webmaster@pgderegenboog.nl  

nieuwsbrief contact:    Tiny van Etten         nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com 
 

Koster:                     Rommie Haarsma     voor aanvragen vergaderruimte 

                         mail:         koster@pgderegenboog.nl  
Emailadressen:  

scriba@pgderegenboog.nl  - Dit mailadres kunt u gebruiken om de kerkenraad een mail te sturen.  
De kerk op internet via www.pgderegenboog.nl 

vieringenregenboog@outlook.com  - Mailadres voor opvragen van vieringen ouder dan 4 wk. 
 

Aan- of afmelding voor het kerkblad: doorgeven aan de ouderling van uw wijk of de contactpersoon.  
Aan- of afmelding voor de nieuwsbrief: stuur een mailtje naar nieuwsbrief@pgderegenboog.nl 
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COLOFON  

 Redactie Kerkblad: M.J. de Boer-de Wolff 0521 – 785767 

 Verspreiding kerkblad:  Via wijkouderlingen en contactpersonen 

 Contact postadressen:  R. van der Lei  0513 – 541678 

 
 

Voorgangers: 
 

Predikant Dingena Hasper: 
tel.: 06-44199474 / email: domineedingena@gmail.com 
 

Predikant Piet Hulshof:  
tel.: 0516-842078 / email: piethulshof@pgderegenboog.nl 

 
 

Verschijningsdata van het kerkblad in 2023: 
Kerkblad wordt verspreid in:   Kopijsluitingsdatum: 

Nr. 1 week 2 voor 15 januari Nieuwjaarsnummer maandag 2 januari 2023 

Nr. 2 week 8 voor 26 februari 40 dagennummer zaterdag 11 februari 2023 

Nr. 3 week 13 voor 2 april Paasnummer zaterdag 18 maart 2023 

Nr. 4 week 20 voor 21 mei Pinksternummer zaterdag 6 mei 2023 

Nr. 5 week 28 voor 16 juli Zomernummer zaterdag 1 juli 2023 

Nr. 6 week 36 voor 10 september Startnummer zaterdag 26 augustus 2023 

Nr. 7 week 41 voor 22 oktober Herfstnummer zaterdag 7 oktober 2023 

Nr. 8 week 47 voor 26 november Advent/Kerstnummer zaterdag 11 november 2023 
 

 
 

 

Rekeningnummers – IBAN Gemeente Oude- en Nieuwehorne: 
 

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o. 
NL39 RABO 0351 4011 56 of  NL08 INGB 0000 8478 50 Kerk 
 

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.  
NL02 RABO 0143 8816 71              Diaconie 
 

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.  
NL35 RABO 0351 4026 83   Zending 

 
 

Rekeningnummers – IBAN Gemeente Katlijk/Mildam: 
 

NL44 RABO 0331 6021 05 Kerk 
NL41 RABO 0331 6027 41 Diaconie 
NL42 RABO 0331 6018 50 Zending/Evangelisatie 
NL19 RABO 0331 6025 55 A.R.K. kinderen 
 
 

 

Voor 26 november 2023 ontvangt u het Advent-/Kerstnummer van het kerkblad. 

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 11 november 2023 vóór 17.00 uur. 

Per Email: kerkblad@pgderegenboog.nl  

(dit mailadres zal z.s.m. worden aangepast naar de nieuwe gemeentenaam) 

Kopij voor de nieuwsbrief naar nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com  

Kopij inleveren vóór de woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet 

worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief van die week. 
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KLEURPLAAT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


